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In the name of Allah, the Gracious, the Merciful.
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Samenvatting vrijdagpreek 10 April 2026
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba)

In de vorige vrijdagpreek sprak Huzoor-e-Anwar (aba) over de
inspanningen van de Beloofde Messias (as) in het navolgen van de
Heilige Profeet (sa) voor de vestiging van Tawheed (de Eenheid van
Allah).

De zegeningen en kinderen die ons zijn geschonken, zijn afkomstig van
Allah de Almachtige. Dit vereist dat wij te allen tijde nederig tegenover
Hem blijven, Zijn Eenheid in elk woord en elke daad tot uitdrukking
brengen en nooit shirk (het toekennen van deelgenoten aan Hem)
begaan. Welke vormen van aanbidding wij ook verrichten, zij zijn
uiteindelijk in ons eigen voordeel.

De Beloofde Messias (as) koesterde grote liefde voor zijn jonge zoon,
Mubarak Ahmad. Hazrat Hakim Maulvi Noor-ud-Din Sahib (ra), die
zijn ziekte behandelde, maakte zich grote zorgen dat diens overlijden de
Beloofde Messias (as) diep zou bedroeven. Toen de Beloofde Messias
(as) echter op de hoogte werd gebracht van het overlijden van zijn zoon,
begon hij rustig brieven te schrijven om zijn metgezellen te informeren.
Vervolgens wendde hij zich met een glimlach tot hen en zei: “Het
besluit van God is voltrokken.”

De Beloofde Messias (as) leed tevens aan een aandoening van het
hoofd, waaronder duizeligheid. Een arts die bekendstond om de
behandeling van dergelijke ziekten werd geraadpleegd. Na onderzoek
beweerde deze arts dat hij de ziekte binnen twee dagen zou genezen.
Toen de Beloofde Messias (as) dit hoorde, ging hij naar binnen en zei:
“Ik kan geen behandeling zoeken bij iemand die aanspraken maakt op
goddelijke macht.” De arts ontving een vergoeding en werd
teruggezonden.
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Voor de aanvaarding van gebeden zijn een standvastig geloof en een
diepgewortelde overtuiging in Tawheed essentieel. Men dient allereerst
te bidden om het verwerven van de liefde van Allah.

Allah de Almachtige, Die de standvastigheid van de Beloofde Messias
(as) in Tawheed waardeerde, openbaarde hem:

“Anta Minni bi Manzilati Tuheedi wa Tafreedi...”

Dit was omdat hij in dit tijdperk de vaandeldrager was van de goddelijke
Eenheid en het verloren gegane besef van ware gehoorzaamheid aan de
Ene God opnieuw vestigde. Aangezien christenen hun Messias ten
onrechte tot goddelijke zoon hadden verheven, vereiste de eer van Allah
dat Hij bijzondere liefde toonde voor de Beloofde Messias (as),
vergelijkbaar met de liefde voor een zoon, opdat voor de wereld
duidelijk zou worden dat ook de volgelingen van de Heilige Profeet
Mohammed (sa) verheven geestelijke rangen kunnen bereiken. En
aangezien hij zich volledig had toegewijd aan de dienst van het geloof
van de Heilige Profeet (sa), schonk Allah hem blijvende liefde en
nabijheid als een geestelijke zoon van Zijn geliefde Boodschapper.

Het doel van zijn komst was de dienst aan de islam en de vestiging van
Tawheed. In dit tijdperk kwam de grootste uitdaging voor de ware
Tawheed vanuit het christendom; daarom richtte een groot deel van zijn
werk zich op het bewijzen van het overlijden van Jezus (as). Hij zei
herhaaldelijk: “Laat Jezus sterven, want hierin ligt het leven van de
islam.”

De Beloofde Messias (as) verklaarde verder:

“Mijn gehele vreugde ligt hierin, en het ware doel van mijn komst is dat
de Eenheid van God en de eer van de Heilige Profeet (sa) in de wereld
worden gevestigd.”

Standvastigheid in Tawhied is onmisbaar. Zonder deze kan noch
bloedverwantschap noch loutere initiatie (bai’at / gelofte van trouw)
iemand tot voordeel strekken. De Beloofde Messias (as) kwam om shirk
uit te roeien en spoorde zijn metgezellen herhaaldelijk aan alle vormen
ervan te vermijden.
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Bij een gelegenheid zei hij:

“Ik ben er sterk tegen dat iemand mijn foto neemt en deze bewaart zoals
afgodenaanbidders dat doen of publiceert.” (Huzoor-e-Anwar (aba)
verduidelijkte dat het bewaren van afbeeldingen ter herinnering op
zichzelf toelaatbaar kan zijn, maar het vereren ervan als afgodsbeelden,
zoals in sommige tradities gebeurt, verboden is en tot shirk leidt.)

Vandaag rust op de volgelingen van de Beloofde Messias (as) de
verantwoordelijkheid zich volledig in te spannen om deze ware
Tawheed te vestigen en haar boodschap aan de wereld over te brengen.
Moge Allah ons daartoe in staat stellen. Ameen.

Huzoor-e-Anwar (aba) adviseerde de Jama’at te bidden voor de toestand
van de wereld. Hij zei dat, gezien de huidige wereldsituatie , in het
bijzonder in de moslimwereld , er grote behoefte is aan gebed. De
wapenstilstanden lijken niet duurzaam. Wij dienen te bidden dat Allah
de Almachtige genade betoont aan de moslimwereld. Ameen.
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