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Samenvatting vrijdagpreek 20 March 2026 

 

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba) 
 

In de vorige vrijdagpreek heeft Huzoor-e-Anwar (aba) een passage van 

de Beloofde Messias (as) gepresenteerd. 

 

De Beloofde Messias (as) heeft gezegd: 

“Naarmate de wereldlijke betrekkingen van een gelovige diverser zijn, 

stijgt hij in hogere rangen, omdat zijn voornaamste doel de religie is, en 

de wereld, met al haar rijkdom en eer, ten dienste staat van het geloof. 

Het fundamentele punt is derhalve dat de wereld niet het uiteindelijke 

doel mag zijn. Integendeel, bij het nastreven van wereldlijke zaken dient 

het primaire doel de religie te zijn, en behoort de wereld op een wijze te 

worden nagestreefd die het geloof ondersteunt. 

Bijvoorbeeld, wanneer iemand van de ene plaats naar de andere reist, 

zal hij een rijdier nemen en zijn proviand meenemen. Hij doet dit omdat 

zijn werkelijke doel is om zijn eindbestemming te bereiken, en niet 

omdat hij het rijdier zelf of de proviand als doel beschouwt. Op dezelfde 

wijze dient men zich in de wereld in te spannen, maar slechts in zoverre 

dit het geloof ten goede komt. 

Allah de Verhevene heeft ons de volgende smeekbede geleerd: 

“Onze Heer, schenk ons het goede in deze wereld en het goede in het 

Hiernamaals, en bescherm ons tegen de bestraffing van het Vuur.” 

In deze smeekbede wordt de wereld als eerste genoemd, maar om welke 

‘wereld’ gaat het hier? Het betreft het goede van deze wereld 

(hasanatud-dunya), dat een middel wordt om het goede in het 

Hiernamaals te verkrijgen. Dat ons deze smeekbede is geleerd, toont 

duidelijk aan dat een gelovige bij het nastreven van de wereld het goede 

van het Hiernamaals voor ogen moet houden. 

De woorden hasanatud-dunya omvatten alle voortreffelijke middelen 

waarmee een moslim de wereld behoort na te streven. Men dient de 

wereld te zoeken op elke wijze die leidt tot nut en goedheid, niet op een 
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manier die een ander mens schade berokkent, noch op een wijze die 

onder de mensen als verwerpelijk of oneervol wordt beschouwd. Wie 

zich op deze manier met de wereld bezighoudt, zal zeker het goede van 

het Hiernamaals (hasanatul-akhirah) verkrijgen.” 

 

Vandaag de dag, nu de wereld in het algemeen wordt beheerst door 

eigenbelang en er weinig aandacht is voor de mensheid, dienen wij onze 

aandacht te richten op het zoeken naar het goede, zowel in deze wereld 

als in het Hiernamaals. In dergelijke omstandigheden is het noodzakelijk 

dat wij hier grote nadruk op leggen, zodat wij zowel ons wereldse leven 

als ons Hiernamaals kunnen verbeteren en beschermd blijven tegen 

allerlei rampen. 

 

De wereld beweegt zich richting vernietiging, moge Allah ons daarvoor 

behoeden. Moge Allah ons de mogelijkheid schenken onze daden te 

verbeteren en ons tevens in staat stellen op gepaste wijze te bidden. 

Moge Allah ons werkelijk in staat stellen van deze zegeningen te 

profiteren, de beste smeekbeden te verrichten en deze ook te laten 

aanvaarden. Ameen. 

 


