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Samenvatting vrijdagpreek 26 December 2025 

 

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba) 
 

In de vorige preek vervolgde Huzoor-e-Anwar (aba) de beschrijving van 

het gezegende leven van de Heilige Profeet Mohammed (sa). Hij gaf 

daarbij voorbeelden van de diepe liefde van de Heilige Profeet (sa) voor 

Allah, en van de liefde van Allah de Almachtige voor hem. 

 

Huzoor-e-Anwar (aba) legde uit dat het hart van de Heilige Profeet (sa) 

enerzijds volledig vervuld was van liefde voor Allah de Almachtige, en 

anderzijds van oprechte liefde en zorg voor de schepping van Allah. 

Hiernaar wordt verwezen in de Heilige Koran, in Soera Ad-Duha, in het 

vers: 

 

“En Hij vond u niet zoekende, en leidde Hij u?” 

 

Een uitleg van dit vers is dat Allah de Almachtige, toen Hij zag hoe 

rusteloos de Heilige Profeet (sa) was uit bezorgdheid voor zijn volk, 

hem de weg toonde voor hun hervorming. Vanuit het perspectief van de 

liefde voor Allah betekent het dat, toen Allah zag dat de Heilige Profeet 

(sa) volledig was ondergedompeld in Zijn liefde, Hij hem het pad liet 

zien waardoor hij Allah kon bereiken. 

 

Allah de Almachtige zegt in de Heilige Koran: 

 

Zeg: "Indien u Allah liefhebt, volg mij. Allah zal u liefhebben en uw 

zonden vergeven." 

(Soera Aal-e-‘Imran, 3:32) 

 

Hieruit blijkt dat men alleen door het volmaakte voorbeeld van de 

Heilige Profeet (sa) kan leren hoe men de liefde van Allah kan 

verkrijgen. 
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De Heilige Profeet (sa) bad zelf om de liefde van Allah te bereiken. Hij 

smeekte: 

“O Allah, ik vraag U om Uw liefde, en om de liefde van hen die U 

liefhebben, en om daden die mij dichter bij Uw liefde brengen. O Allah, 

maak Uw liefde voor mij dierbaarder dan mijn eigen leven, mijn familie 

en zelfs dan koud water.” 

 

Huzoor-e-Anwar (aba) zei dat dit een gebed is dat iedereen zou moeten 

verrichten die beweert de Heilige Profeet (sa) lief te hebben en die 

verlangt naar de liefde van Allah. 

 

Hazrat ‘Aishah (ra) verhaalt dat na de openbaring: 

“Als de hulp van Allah en de overwinning komt,…” 

de Heilige Profeet (sa) geen enkel gebed verrichtte zonder daarin te 

zeggen: 

“Heilig bent U, o onze Heer, met Uw lof. O Allah, vergeef mij.” 

Hazrat ‘Aishah (ra) vertelde ook een voorval dat verband houdt met de 

liefde voor Allah. Zij zei dat het op een nacht de beurt van de Heilige 

Profeet (sa) was om bij haar te verblijven. Toen zij ’s nachts wakker 

werd en hem niet aantrof, dacht zij dat hij wellicht naar een van zijn 

andere vrouwen was gegaan. Gedreven door jaloezie ging zij naar 

buiten en zag hem in een toestand waarin hij diep neergebogen was in 

de prosternatie voor Allah, ineengedoken als een bundel, terwijl hij bad: 

“O Allah, mijn lichaam en mijn ziel zijn in neerwerping voor U, en mijn 

hart gelooft in U. O mijn Heer, dit zijn mijn twee handen die ik naar U 

uitgestrekt houd, en al het onrecht dat ik met hen tegen mezelf heb 

begaan ligt voor U. O Bezitter van alle grootsheid, van Wie alle 

grootsheid wordt verwacht, vergeef alle grote zonden.” 

 

De Heilige Profeet (sa) vertelde Hazrat ‘Aishah (ra) dat Jibra’il 

(Gabriël) hem deze woorden had geleerd en dat zij deze smeekbede ook 

moest reciteren. 

 

Huzoor-e-Anwar (aba) zei verder dat wanneer de Heilige Profeet (sa) 

wolken zag, hij onrustig werd. Toen men hem vroeg waarom, 

antwoordde hij dat hij vreesde dat het een straf in de vorm van een 

storm zou kunnen zijn. Uit angst én liefde voor Allah werd hij daarom 

bezorgd. 
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Wanneer de eerste regendruppels vielen, ontblootten de Heilige Profeet 

(sa) en zijn metgezellen hun hoofd om ze te ontvangen. Hij zei dan dat 

dit een verse zegen van hun Heer was, en dat deze bijzonder gezegend 

was. 

 

Hazrat ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘As (ra) werd gevraagd wat de ergste 

mishandeling was die de afgodendienaren de Heilige Profeet (sa) 

hadden aangedaan. Hij vertelde dat, toen de heilige Profeet (sa) eens in 

de Haram van de Ka‘ba aan het bidden was, een ongelovige een doek 

om zijn hals sloeg en hem begon te wurgen, totdat Hazrat Abu Bakr (ra) 

ingreep en hem bevrijdde. 

 

Het gehele leven van de Heilige Profeet (sa) was doordrenkt van 

goddelijke liefde. Toen de inwoners van Mekka dit zagen, zeiden zij: 

“Voorwaar, Mohammed is verliefd geworden op zijn Heer.” 

De Heilige Profeet (sa) zei: 

“De verkoeling van mijn ogen ligt in het gebed.” 

 

Huzoor-e-Anwar (aba) zei dat de invloed van dit volmaakte voorbeeld 

zo groot was, dat er een volledige omwenteling plaatsvond onder zijn 

metgezellen. Zij bereikten een rang die het menselijk 

voorstellingsvermogen te boven gaat. Datzelfde volmaakte voorbeeld 

werd ook gevolgd door de Beloofde Messias (as), waardoor hij die 

verheven status bereikte en om die reden deze Gemeenschap stichtte. 

Huzoor-e-Anwar (aba) riep op tot gebed voor de Ahmadi’s in Pakistan 

en noemde hoe de gerespecteerde Mubarak Ahmad Sani Sahib tot 

levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld, enkel omdat hij de 

Heilige Koran reciteerde en onderwees. 

 

Huzoor-e-Anwar (aba) zei dat wij bidden dat Allah de Almachtige 

spoedig middelen zal scheppen om deze onderdrukkers te straffen, en 

dat de tekenen daarvan al zichtbaar beginnen te worden. Tegelijkertijd is 

er de zorg dat er geen vertraging mag ontstaan door tekortkomingen in 

onze gebeden of daden. 

 

Aan het einde noemde Huzoor-e-Anwar (aba) twee overleden leden en 

kondigde hij aan dat hij hun begrafenisgebeden bij afwezigheid zou 

leiden. 


