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Samenvatting vrijdagpreek 22 August 2025 

 

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba) 

 

 

Huzoor-e-Anwar (aba) hield de vorige vrijdagpreek in Masjid Mubarak, 

Islamabad, Tilford, VK. 

 

In de vorige vrijdagpreek vervolgde Huzoor-e-Anwar (aba) de beschrijving uit 

het gezegende leven van de Heilige Profeet (sa), waarbij hij de Slag bij Hunain 

vermeldde. 

 

De Slag bij Hunain vond plaats in Shawwal 8 AH, in een vallei genaamd 

Hunain, tussen Makkah en Ta’if. Na de verovering van Makkah accepteerden 

de meeste grote Arabische stammen de islam of onderwierpen zich aan de 

Heilige Profeet (sa). Echter, twee krijgshaftige stammen die niet ver van 

Makkah woonden – Banu Hawazin en Banu Thaqif – begonnen zich voor te 

bereiden om de moslims tegemoet te treden. Volgens sommige overleveringen 

waren deze stammen zelfs al vóór de verovering van Makkah begonnen met 

plannen voor een aanval op de moslims. Hoe dan ook, er werd een leger 

gevormd en de jonge leider van Hawazin, Malik bin ‘Awf, werd als bevelhebber 

aangesteld. Hij gaf de opdracht dat elke strijder zijn vrouw, kinderen en vee 

mee zou nemen naar het slagveld, zodat niemand zou vluchten en allen met 

volledige vastberadenheid zouden vechten. 

 

Een oude krijger, Duraid bin as-Simmah, die ouder dan honderd jaar was en 

bekendstond als een gerenommeerde strijder van Arabië, werd als adviseur naar 

het slagveld gebracht. Hij verzette zich krachtig tegen Maliks besluit om 

families en bezittingen mee te nemen, waarschuwend dat dit slechts tot 

ondergang zou leiden. Malik negeerde echter dit advies. Wel nam hij een andere 

suggestie van Duraid aan: om enkele mannen in de bergpassen te plaatsen voor 

een hinderlaag. 

 

De Heilige Profeet (sa), die reeds op de hoogte was van de voorbereidingen van 

de vijand, stuurde Hazrat ‘Abdullah bin Abu Hadrad Aslami (ra) om 

inlichtingen te verzamelen. Bij zijn terugkeer bevestigde hij de 

oorlogsvoorbereidingen van de stammen. Daarop gaf de Heilige Profeet (sa) de 

moslims opdracht zich klaar te maken voor de strijd. Toch waren de moslims 
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niet volledig uitgerust voor oorlog. De Heilige Profeet (sa) leende meerdere 

harnassen van Safwan bin Umayyah, een leider van Makkah. Later, na de slag, 

toen de Heilige Profeet (sa) de harnassen terugbracht, bleken er enkele stukken 

te ontbreken. De Heilige Profeet (sa) bood aan om de schade te vergoeden, maar 

intussen had Safwan de islam al aanvaard en weigerde hij enige betaling. 

Dit voorval benadrukt een opmerkelijk aspect van het karakter van de Heilige 

Profeet (sa): ondanks dat hij de veroveraar van Makkah was, regelde hij 

militaire uitrusting en middelen door te lenen van anderen, in plaats van met 

dwang te nemen. Huzoor (aba) zei dat verdere details van deze slag, 

Insha’Allah, in toekomstige preken zullen worden gegeven. 

 

Aan het einde noemde Huzoor-e-Anwar (aba) twee overleden leden van de 

Jama’at en kondigde hun afwezig uitgevoerde begrafenisgebeden aan. 

Moge Allah de Almachtige de zielen van de overledenen vergeven en hun 

families in staat stellen om in hun deugdzame voetsporen te treden. Ameen. 

 


