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Samenvatting vrijdagpreek 6 Juni 2025 

 

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba) 

 

Huzoor-e-Anwar (aba) zei: 

Tegenwoordig biedt sociale media aan de ene kant veel voordelen, maar aan de 

andere kant komen er ook pijnlijke zaken voor. Sommige mensen gebruiken 

sociale media om de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap op uiterst obscene en 

vulgaire wijze aan te vallen. Tegen de Beloofde Messias (as) worden zulke 

grove leugens en onreinheden uitgesproken dat het hart van een ware Ahmadi 

daar zwaar door gekwetst wordt. 

 

Als reactie hierop geven sommige Ahmadis soms op een verkeerde manier 

antwoord. Zelfs als hun intenties zuiver zijn, kunnen er woorden uit hun mond 

komen die verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. 

 

Dit is niet onze manier. Elke Ahmadi moet zich hiervan verre houden. Het is 

niet onze taak om onfatsoenlijke taal te gebruiken of zodanig te reageren dat we, 

al is het onbedoeld, beledigende woorden gebruiken die iemand kunnen 

kwetsen of vernederen. 

 

Sommige tegenstanders proberen van zulke reacties gebruik te maken door te 

beweren dat wij, God verhoede, de Heilige Profeet Mohammed (sa) of zijn 

metgezellen beledigen. 

Zij begrijpen echter niet eens een miljoenste deel van de werkelijke liefde en het 

respect dat wij in ons hart dragen voor de Heilige Profeet (sa) en zijn 

metgezellen. 

Voor ons is alles te wijden aan de Heilige Profeet Mohammed (sa). Hij is de 

geliefde en laatste Profeet van Allah. Zijn rang is voor ons onbereikbaar groot. 

Ook zijn metgezellen hebben een zeer hoge positie in ons hart. 

 

Daarom moet elke Ahmadi dit altijd in gedachten houden en elke uitspraak 

vermijden die een verkeerd beeld kan geven of ook maar de mogelijkheid 

daartoe biedt. 

 

Als een Ahmadi zich desondanks bezondigt aan zulke uitspraken die op wat 

voor manier dan ook verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden, dan brengt hij de 

Beloofde Messias (as) en de gemeenschap schade toe. 
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De Beloofde Messias (as) heeft gezegd dat wij geduld moeten hebben en altijd 

geduld moeten tonen. Op een plek zegt hij: “Deze mensen beledigen mij, maar 

ik trek mij daar niets van aan en ik betreur het ook niet, want zij zijn niet in 

staat mij inhoudelijk te weerleggen. Hun onvermogen en laagheid kunnen zij 

slechts verbergen door mij te beschimpen.” 

 

Huzoor-e-Anwar (aba) legde uit dat deze mensen lage en gemene middelen 

gebruiken omdat zij geen enkel bewijs of antwoord hebben. Zij kunnen slechts 

schelden. 

 

De Beloofde Messias (as) zei ook: “Laat hen fatwa’s van ongeloof uitspreken, 

valse rechtszaken aanspannen en allerlei laster en beschuldigingen uiten. Laat 

hen al hun krachten inzetten tegen mij en dan zullen zij zien wie uiteindelijk de 

overwinning behaalt.” 

 

Huzoor-e-Anwar (aba) benadrukte: doe wat je wilt, maar Allah is met mij. 

Uiteindelijk zal duidelijk worden wie door Allah wordt geholpen. 

Hij zei verder: “Als ik mij druk zou maken om hun beledigingen, zou ik het werk 

dat Allah mij heeft toevertrouwd niet kunnen doen. Daarom hecht ik geen 

waarde aan hun beledigingen, en ik adviseer mijn gemeenschap hetzelfde: 

luister en verdraag wat zij zeggen. Geef nooit een belediging terug met een 

belediging, want daardoor verdwijnt de zegen.” 

Toon dus het voorbeeld van geduld en verdraagzaamheid, en laat goede zeden 

zien. 

Aan het einde zei Huzoor-e-Anwar (aba): leef volgens de leer van de Beloofde 

Messias (as), wat in werkelijkheid de ware islamitische leer is. Anders, als men 

binnen de gemeenschap blijft maar handelt tegen deze leer in, dan brengt men 

slechts schade toe aan de gemeenschap. 

 

Moge Allah ons beschermen tegen het kwaad van slechteriken, en moge Hij 

degenen verstand geven die zich laten leiden door valse eergevoelens en die 

soms zonder reden woorden gebruiken die onrust en chaos veroorzaken. 

Als wij ons in plaats van reacties op sociale media richten op gebed en ons 

wenden tot Allah, als wij onze gebeden op de juiste manier verrichten en 

smeken met diep verdriet in onze smeekbeden, dan zal Allah's eergevoel snel 

opgewekt worden, en zullen we veel betere resultaten behalen dan door via 

sociale media te reageren. 

Daarom moeten we onszelf evalueren. Iedereen zou zichzelf moeten 

onderzoeken en in plaats van ondoordachte reacties, zich richten op gebed. 

Moge Allah ons allen daartoe in staat stellen, ons beschermen tegen het kwaad 

van tegenstanders, en dat kwaad op henzelf terugwerpen. Ameen. 

 


