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Samenvatting vrijdagpreek 16 Mei 2025 

 

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba) 

 

In het eerste deel van de vorige preek vervolgde Huzoor-e-Anwar (aba) het 

vertellen van gebeurtenissen uit het leven van de Heilige Profeet (sa) en 

benadrukte hij de moed en dapperheid van de metgezellen (ra). Zij waren altijd 

bereid hun rijkdom en zelfs hun leven op te offeren voor de zaak van de Islam. 

Huzoor-e-Anwar (aba) noemde de details van twee militaire expedities die door 

de Heilige Profeet (sa) werden gestuurd onder leiding van Hazrat Abu Qatadah 

Al-Ansari (ra). Met de hulp van God slaagden de metgezellen (ra) erin de vijand 

te verslaan, oorlogsbuit te verzamelen en veilig terug te keren naar de Heilige 

Profeet (sa) in Medina. 

 

Daarna sprak Huzoor-e-Anwar (aba) uitvoerig over Syed Mir Mahmood Ahmad 

Nasir Sahib, die onlangs op 96-jarige leeftijd is overleden. Hij was de zoon van 

Hazrat Mir Mahmood Ishaq Sahib en schoonzoon van Hazrat Musleh Maud 

(ra). Zijn vader overleed op 17 maart en op diezelfde dag, op 14-jarige leeftijd, 

wijdde hij zijn leven aan de dienst van het geloof. 

 

Van 1954 tot 1957 diende hij als missionaris in Engeland. Hij diende de Jama’at 

gedurende een zeer lange periode in verschillende functies, zoals in Jamia 

Ahmadiyya Rabwah, als missionaris in Amerika en Spanje, Wakil-ut-Tasnif, en 

als hoofd van de Research Cell in Rabwah, Pakistan. Hij leverde een bijdrage 

aan de vertaling van de Koran onder leiding van Hazrat Khalifatul Masih IV 

(rh) en droeg aanzienlijk bij aan de literatuur van de Jama’at door het schrijven 

van vele boeken. 

 

Huzoor-e-Anwar (aba) noemde enkele adviezen en instructies die Mir 

Mahmood Ahmad Sahib gaf aan degenen die aspireren missionaris te worden. 

Deze omvatten: sta dagelijks op voor het Tahajjud-gebed, verricht de vijf 

dagelijkse gebeden in congregatie in de moskee, bid elke dag om Gods 

welbehagen, om de liefde voor de Heilige Profeet (sa), de Beloofde Messias (as) 

en het Khilafat. Maak van de recitatie van Tasbeeh en Darood Sharif een 

dagelijkse gewoonte. Schrijf regelmatig brieven aan de Khalifa van deze tijd 

met verzoeken om gebed. Vervul huidige taken op de best mogelijke manier. 

Dient uw ouders, en als u ver van hen bent, gedenk hen dan in uw gebeden. Doe 

moeite om de vertaling van de Koran te leren. Bestudeer de Ruhani Khaza’in 
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ten minste drie keer. Lees dagelijks Al-Fazl naast ten minste één andere krant. 

Verricht elke dag ten minste één daad van dienstbaarheid aan de mensheid. 

Huzoor-e-Anwar (aba) vermeldde dat Mir Mahmood Ahmad Sahib diepe liefde 

had voor de Heilige Profeet (sa) en bijzondere moeite deed om zijn Soennah te 

volgen. Hij was een rechtschapen en praktiserend geleerde, een persoon die 

werkelijk de geest van gehoorzaamheid en liefde voor het Khilafat 

weerspiegelde. Zijn gehoorzaamheid was voorbeeldig—hij was een ware 

‘Sultan-e-Naseer’ (helper van het Khilafat). Moge Allah de Gemeenschap 

blijven zegenen met meer van zulke loyale ondersteuners uit Zijn oneindige 

schatkamers. 

 

De tweede begrafenis die Huzoor-e-Anwar (aba) aankondigde was die van Dr. 

Tahir Mahmood Sahib, die overleed terwijl hij in gevangenschap was. Hij was 

de president van de Malir Colony-afdeling in Karachi. Tijdens zijn arrestatie 

werd hij onderworpen aan marteling op het politiebureau. Vanwege dit onrecht 

zal hij worden beschouwd als een martelaar. Moge Allah de overledene 

vergeving en genade schenken en hun kinderen in staat stellen hun rechtschapen 

voetsporen te volgen. Ameen. 

 


