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Samenvatting vrijdagpreek 18 April 2025 

 

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih V (aba) 

 

➢ Huzoor-e-Anwar (aba) vervolgde zijn vermelding van verschillende 

gebeurtenissen uit het leven van de Heilige Profeet (sa). In zijn vorige 

vrijdagpreek legde Huzoor-e-Anwar (aba) de details uit van verschillende 

militaire expedities die werden ondernomen om de samenzweringen en plannen 

van de vijanden van de moslims tegen te gaan. 

 

➢ Deze expedities omvatten de expeditie van Hazrat Umar (ra) naar Turbah, de 

expeditie van Hazrat Bashir bin Sa’d (ra) naar Fadak, de expeditie van Hazrat 

Ghalib bin Abdillah (ra) naar Maifah, en de expeditie van Hazrat Bashir bin 

Sa’d (ra) naar Jemen. 

 

➢ Huzoor-e-Anwar (aba) vertelde over het incident van Hazrat Usamah (ra). 

Tijdens een gevecht achtervolgde Hazrat Usamah (ra) een soldaat van de vijand. 

Toen hij op het punt stond hem te doden, reciteerde de vijandige soldaat de 

Kalima. Toch doodde Hazrat Usamah (ra) hem. Toen de Heilige Profeet (sa) 

hiervan hoorde, vroeg hij Usamah (ra): "Heb je hem gedood, ondanks dat hij de 

islamitische geloofsbelijdenis uitsprak?" Hazrat Usamah (ra) antwoordde dat de 

man dat alleen deed om zijn leven te redden. De Heilige Profeet (sa) bleef 

vragen hoe hij hem had kunnen doden, totdat Usamah (ra) zei dat hij wenste dat 

hij vóór die dag nog geen moslim was geworden. Volgens een andere 

overlevering vroeg de Heilige Profeet (sa) aan Hazrat Usamah (ra) of hij het 

hart van die man had geopend om te zien of zijn uitspraak oprecht was. 

 

➢ Huzoor-e-Anwar (aba) noemde ook de details van de Umrah die de Heilige 

Profeet (sa) uitvoerde in het jaar 7 AH. In het jaar daarvoor waren de Heilige 

Profeet (sa) en de moslims door de Mekkanen tegengehouden om Umrah te 

verrichten, waarna het verdrag van Hudaibiya werd gesloten. 

 

➢ Bij deze Umrah vergezelden 2.000 moslims de Heilige Profeet (sa). Toen hij 

de Heilige Moskee binnenging, begon Hazrat Abdullah bin Rawahah (ra) 

gepassioneerd enkele poëtische verzen te reciteren die de Mekkanen hadden 

kunnen opjutten. De Heilige Profeet (sa) gaf hem de instructie om in plaats 

daarvan te zeggen: “Er is geen god behalve Allah. Hij is Eén. Hij heeft Zijn 
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dienaar geholpen en Zijn leger eer gegeven. Hij alleen heeft alle andere 

volkeren verslagen.” 

 

➢ Tegen het einde van de preek deed Huzoor-e-Anwar (aba) een speciale 

oproep tot gebed voor de Ahmadis in Pakistan. Hij zei dat we voor hen moeten 

bidden en ons moeten richten op het reciteren van Durood. Dit zou 200 keer per 

dag gereciteerd moeten worden: 

"Subhana Allahi wa bihamdihi, Subhana Allahil Azeem. Allahumma salli 

‘ala Muhammadin wa ‘ala aali Muhammad." 

Dat wil zeggen: "Heilig is Allah en Hij is het waard geprezen te worden, Heilig 

is Allah de Grote. O Allah, zegen Mohammed (sa) en het volk van Mohammed 

(sa)." 

 

➢ Huzoor-e-Anwar (aba) zei dat als we recht doen aan onze gebeden en ze met 

oprechte toewijding verrichten, alleen dan zal er succes zijn. Sommige mensen 

schrijven mij dat alleen bidden niet genoeg is en dat er meer gedaan moet 

worden. Maar wat zou er dan nog meer gedaan moeten worden? Zoals de 

Beloofde Messias (as) heeft gezegd: ons enige wapen is het gebed. Het is 

volkomen onjuist te denken dat gebeden geen effect hebben. Gebeden zijn de 

sleutel tot ons succes. Moge Allah de Almachtige iedereen in staat stellen dit te 

doen! Het is een onterechte beschuldiging richting Allah om te zeggen dat 

gebeden niets uitrichten. We moeten vergiffenis vragen voor zulke gedachten. 

 

➢ Huzoor-e-Anwar (aba) meldde ook dat er vorige week een incident heeft 

plaatsgevonden in Karachi waarbij terroristen een Ahmadi-moskee hebben 

aangevallen. Daarbij is een Ahmadi tot martelaar gemaakt. De details hiervan 

zullen later gedeeld worden. Moge Allah deze wrede mensen snel ter 

verantwoording roepen! 

 


