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Gegeven door Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis aba. 
 

Na Tashahhud’o Tauwwaz en Recitatie van Surah Al-Fateha zei Huzur-e-anwar:- 

Jamiya Ahmadiyya wordt door de gratie van Allah in veel landen gevestigd waar 
Murrabi’s (religieuze geleerden) opgeleidt worden. Dit zijn personen die in een 
westerse maatschappij hebben gestudeerd en zichzelf hebben aangediend bij 
Jamiya. Ze hebben hun eden vervuld door het geloof voorkeur te geven boven 
wereldse zaken. Djamaat heeft grote nood aan Murrabi’s en deze behoefte stijgt 
met de dag. Daarom moeten ouders en in het bijzonder de ouders van ‘Waqfeen-e-
nau’, hun kinderen voorbereiden op deze taak.   

Onze internationale Jamiyat (instellingen) dienen nu in Pakistan, India, Canada, 
Duitsland, Ghana, VK en Indonesië. De Waqfeen-e-nau’ jongens moeten 
uitzonderlijk gaan studeren aan Jamiyat Ahmadiyya. Men heeft vastgesteld dat 
ambtenaren van de djamaat en Murrabi’s soms niet overeenkomen met elkaar noch 
respecteren ze elkaar volledig. Murrabi’s moeten onthouden dat ze een goede 
voorbeeld moeten stellen door iedereen in acht te nemen (iedereen te respecteren) 
die hen overtreffen in rang inzake administratieve zaken. Alhoewel, de Sadars en 
Amirs (voorzitters en de president) moeten de Murrabi’s ook respecteren en 
hoogachtenen onderling samenwerken en overleggen met hen. Ze moeten 
‘Ta’wano Ala’albar wal’’taqwa’ beschouwen. We hebben allemaal hetzelfde doel, 
banden ontwikkelen met het Kalifaat en geloof verspreiden door middel van preek.  

De Beloofde Messias a.s. heeft gesteld dat geen djmataat de ware djamaat kan 
worden totdat de sterkere mensen de zwakkere mensen helpen. Als er geen 
samenwerking is met elkaar in de djamaat, creëert de duivel onrust op verschillende 
manieren. Er zijn gewoonlijk geen geschillen, het is echter zeldzaam dat deze 
voorkomen. De enige opzet om ditte vermelden is om Murrabi’s en ambtenaren 
volledig bewust te maken van van hun verantwoordelijkheden opdat er geen 
problemen kunnen ontstaan. Ze moeten dus beiden op een nederige manier, 
educatieve en praktische opleiding bieden aan de djamaatleden. Door respect te 
tonen aan de ‘Waqfeen-e-Zindagi’ (levenslang gedelegeerd) gaat het eenvoudiger 



zijn om in de toekomst meer Murrabi’s te werven. Hoewel God harten inspireert, 
blijft het de menselijke natuur. Als onze jeugd ziet dat de waqfeen worden 
gerespecteerd, dan zullen zij ook gemotiveerd zijn om aan te sluiten. 
Spreekrespectvol  tegen alledjamaat leden. Beschouw de dienst voor de Djamaat 
als een eer en probeer de huidige Kalief’s verwachtingen te vervullen. Er wordt 
over de Heilige Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) gezegd dat hij 
iedereen glimlachend ontmoette. Probeer ook om de zaken zo snel mogelijk op te 
lossen zodat mensen geen klachten hebben. Verwittig als er een vertraging is, zodat 
ze zich niet slecht voelen.  

De Heilige Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd dat 
er op de Dag des Oordeel, de rechtvaardige heerser door God geliefd zal worden en 
van de onrechtvaardige zal afstand genomen worden door Hem. Dus men moet zijn 
plichten en verantwoordelijkheden met vroomheid en nederigheid uitvoeren. Als 
een klacht wordt ingediend tegen een ambtenaar moet hij ruimhartig genoeg zijn 
om te luisteren en zichzelf te beoordelen. Op gelijke wijze moeten de Djamaatleden 
vromer worden waardoor ze vrome ambtenaren zullen aantrekken om hen te 
dienen.  

Op het einde leidde Huzur-e-anwar alle leden in het gebed. Hij bad dat al onze 
daden alleen voor Allah mogen zijn en dat wij onze plichten kunnen vervullenaan 
de djamaat en dat wij deze doen volgens de verwachtingen van de Beloofde 
Messias a. S. Huzur-e-anwar stelde dat Allah van ons verlangt dat wij een djamaat 
worden die in Taqwah (vroomheid) overstijgt. Er is geen onzuiverheid en niet 
serieuze houding in uw assemblage opdat jullie met vrome harten en zuiveree 
geesten  de aarde kunnen bewandelen. Moge Allah ons in staat stellen om aan deze 
voorwaarden te voldoen en recipiënten van van Zijn zegeningen te worden. Amin.  

 

 


