Samenvatting: Vrijdagspreek 3 Maart 2017

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis aba.

Huzur-e-anwar zei dat familiale problemen en de kwestie van relaties een
zorgwekkende zaak zijn geworden waardoor kinderen soms van het rechte pad
afwijken. Soms trouwen meisjes veel later omwille van hun studies en soms geven
vriendinnen verkeerde advies in verband met vrouwenrechten in deze landen. Soms
stellen meisjes die van Pakistan afkomstig zijn, verkeerde eisen. Gelijkaardige
fouten zijn bij de jongens zelfs in hogere mate te vinden. De reden hiervoor is dat
“Qol-e-Sadeed” (het ware woord), niet gesproken wordt. Fouten worden langs
beide kanten gepleegd.

Echter, kinderen voelen ook de gevolgen van al deze gebreken. Soms zijn er
verkeerde verwachtingen, bijvoorbeeld, verlangen voor een nieuwe woning. Ouders
zullen zich dan onnodig bemoeien. Soms worden meisjes onterecht beschimpt over
hun huidskleur, grootte of beroep. Deze klachten blijven kinderlijk voort gaan aan
beide kanten. De reden hiervoor is een onthechting van het geloof en meer aanhang
tot wereldse zaken. We kunnen hier alleen door middel van religieuze

leerstellingen een antwoord op vinden.

Wij hebben beloofd om voorkeur te geven aan “Deen” boven “Dunya” (“geloof”
boven het “wereldse”) en de Heilige Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij
met hem) heeft uitzonderlijk instructies gegeven omtrent trouwen. Bijvoorbeeld, hij
heeft gesteld dat er in plaats van schoonheid, familienaam en rijkdom, voorkeur
gegeven moet worden aan de oprechtheid van de vrouw. “Istakhara” wordt ook
aangeraden. Men moet “istakhara” doen voor ze met een relatie beginnen. Als het
niet in zijn voordeel is, zet Allah obstakels in de weg. Er moet aandacht besteedt
worden aan de “Ayats” die gereciteerd worden tijdens de “Nikkah” (trouw) om te
zien hoe “Taqwa” (vroomheid) wordt bekrachtigd en zodat bloedbanden worden
behouden en dat waarheid zegevierd.

De Beloofde Messias a.s. heeft ook gezegd dat voor het opbouwen van een relatie,
“Tagwa” overwogen moet wordenin plaats van een familienaam. Alhoewel n
gelijkaardige situaties, “Kufuw”, ook overwogen moet worden zodat geschikte



relaties kunnen gevormd worden. De Beloofde Messias a.s. zei ook dat als er beter
en geschikte toestanden zijn aanwezig in uw eigen familie, zou deze voorkeur
moeten krijgen om een relatie te vormen, maar er is geen nood voor dwang.

De vrouw leren kennen en haar woning bezoeken wordt onderschreven De Heilige
Profeet (vzvAzh) zei dat men zich niet met zinloze discussies moet bezighouden of
zaken onnodig vertragen. Meisjes mogen niet emotioneel gekwetst worden.
Sommige jongens leven niet in aparte woningen waardoor er problemen ontstaan.
Als een jongen niet in staat is (om apart te wonen) omwille van bepaalde redenen,
moet de familie van het meisje geduldig blijven. De Islamitische leer schrijft in dit
geval voor, zoals gesteld door Hazrat Khalifatul Masih I, om apart te leven. Dus
moet men een aparte woning houden tenzij het niet anders kan. Verder zei Huzur
dat de Heilige Koran beveelt, “Aashiru Hunn Bilmaroof” wat betekent, “vrouwen
goed te behandelen”. Als je gebreken vindt, wees dan geduldig.

Problemen kunnen ook ontstaan ten gevolge van het verlangen van mannen om te
hertrouwen. Onthoud je hiervan daar dit alleen wordt toegelaten uit noodzaak.
Hertrouwen om uw eigen egoistische verlangens te vervullen is verkeerd. Moge
Allah ons Ahmadi’s, begleiden om deze problemen op te lossen volgens de normen
van vroomheid en geloof en om veilig te blijven van het wereldse. Na het
vrijdaggebed kondigde Huzur-e-anwar een gebed in afwezigheid aan voor vier
mensen:-

(1)  Mr. Muhammad Nawaz van Duitsland. (2 ) Mr. Syed Rafique van VK.
(3) Dr. Mirza Laaig Ahmad. (4) Ameenallah Sahib van Amerika.

Inna lillahe wa inna elaihe Rajeoune.



