Samenvatting Vrijdagspreek: 30/12/2016

Als wij de nacht en de dageraad van het nieuwjaar in gebed doorbrengen met zelfstudie en -
reflectie, zullen we in het hiernamaals gezegend worden.

ledere Ahmadi moet de beloftes van de eed onthouden, zichzelf overeenkomstig gedragen en
zijn doelen in overeenkomstig stellen. not sure what the author is trying to say here

We moeten bidden dat we in het komende jaar geen spirituele tekortkomingen herhalen van
het vorige jaar.

In het begin van het nieuwjaar moeten we God aanbidden dat Hij onze begane zonden vergeeft
en ons in staat stelt om de komende jaar nog goede daden te kunnen verrichten.

Op 30 December 2016 gaf Hazrat Khalifatul Masih V de Vrijdagpreek in Baitul Futuh, London.

Huzur-e-anwar zei: Het nieuwjaar gaat beginnen. We beginnen met zowel de maan- als de
zonnekalender. Vandaag de dag is de Gregoriaanse kalender de meest populaire in alle landen
en wordt gebruikt om de dagen en maanden te berekenen. Dit is de reden dat overal ter wereld
het jaar op 1 Januari begint en op 31 December eindigt. Wereldlijke mensen verdoen maanden
en jaren aan frivoliteiten en wereldlijke plezier. Er zijn geen grenzen aan wat deze mensen doen
op nieuwjaar. De nacht tussen 31 December en 1 Januari is vol frivoliteit over de hele wereld
en in het bijzondere in het westen. Ze brengen heel de nacht door in feestvreugde, gezang en
dans.

In het kort, eindigen en beginnen zij het jaar met frivool en ongunstige activiteiten. De
meerderheid is uit het oog van het geloof verloren en ziet dus niet wat een gelovige ziet of zou
moeten zien. Een gelovige moet alle frivoliteit vermijden en zich reflecteren op wat het
voorbije verleden jaar hen heeft toegebracht of werd weggenomen en wat men verloren of
gewonnen heeft. Gaan wij ons focussen op onze wereldse winsten of gaan we onze spirituele
vooruitgang bekijken? Als we onze spirituele toestand gaan bekijken, wat is dan de criteria
waarop we ons moeten baseren inzake hetgeen we gewonnen of verloren hebben? Wij zijn als
Ahmadi's gezegend dat Allah ons in staat heeft gesteld om de Beloofde Messias a.s. en Mahdi
te aanvaarden; die ons de essentie heeft aangeleerd omtrent de leer van Allah en Zijn Heilige
Profeet (vzmh) en door deze criteria te bekijken, kunnen we beslissen of we voldoen aan het
doel van ons leven.

Huzur-e-anwar zei: Alleen wanneer wij deze standaarden in gedachten houden, kunnen wij
ware gelovigen worden. Alleen als men voldoet aan deze condities zal men je het niveau van
het geloof kunnen behouden en naar waarde kunnen inschatten. De Beloofde Messias a.s.
ontving een belofte van de eed van elke Ahmadi en daarin heeft hij een aantal condities



gesteld, namelijk in verband met gedrag, die ons kunnen begeleiden. Hij verwachtte dat iedere
Ahmadi aan zelfreflectie zou doen en dit op op dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse
basis. Daarom, als we elk nieuwjaar beginnen met gebed en zelfreflectie zullen we in het
hiernamaals gezegend worden. Maar als wij het jaar beginnen met wensen uit te wisselen zoals
wereldlijke mensen doen, zullen we veel hebben verloren en niets of heel weinig hebben
gewonnen.

Indien wij in onszelf zwakheden vertonen en onze zelfreflectie niet bevredigend is, moeten we
tot God bidden dat we in het volgende jaar niet dezelfde zwakheden in geloof vertonen zal
bevatten en dat wij elke stap in overeenstemming met Zijn wil zetten. Elke dag moeten we het
pad van de Heilige Profeet (vzmh) betreden. Elke dag en iedere avond moeten we trachten om
onze belofte aan de Beloofde Messias a.s. te vervullen.

Onthouden we ons van zich de shirk van onze latente verlangens? van valsheid, ontucht,
overspel, overtredingen van het oog, losbandigheid, dissipatie, wreedheid, oneerlijkheid, onheil
en rebellie? Bieden we tijdig de vijf dagelijkse gebeden aan, aanroepen we de Durood over
aanroepen op de Heilige Profeet (vzAzh) en vragen we vergiffenis vragen voor onze zonden en
prijzen en verheerlijken we God lofprijzen en verheerlijken? Voldoen we aan de geboden om
zich te onthouden omvan anderen te kwetsen, om vergiffenis en nederigheid uit te oefenen en
trouw te blijven aan God ondanks alle omstandigheden van het leven. In verdriet en geluk,
tegenspoed en voorspoed, in gelukzaligheid en berechting?

Gaan wij volledig onderdanig zijn aan de autoriteit van de Heilige Koraan en de Heilige Profeet
(Vrede en Zegenigen van Allah Zij Met Hem)? Hebben we trots en ijdelheid opgegeven en
brengen we onze dagen door in nederigheid, verdraagzaamheid en zachtmoedigheid?
Ondersteunen wij het geloof, de eer van het geloof en de oorzaak van de Islam elke dag van
onze leven? Verdiepen we ons in het dienst van de tot Islam en God’s de wezens van God?
Gebruiken we al onze faculteiten om voordeel te verlenen aan Gods schepping? Bidden wij dat
wij zouden moeten voldoen aan onze plicht van gehoorzaamheid tot de Beloofde Messias a.s.?
Hebben we een ware band van broederschap geschept met de Beloofde Messias a.s.? Bidden
wij dat wij mogen groeien in onze liefde en devotie voor de Kalifaat? en leren wij onze
kinderen hetzelfde aan? en bidden we regelmatig voor de Khalifa en voor de Djamaat?

Huzur-e-anwar zei: Als de meeste antwoorden op deze vragen bevestigend zijn hebben we
ondanks wat zwakheden, veel gewonnen. Maar als de meeste antwoorden in de negatief ve
zijn, moeten we ons is er iets om zorgen hierover over te maken. En dit kan verholpen worden
door deze nachten te bidden en een plechtige belofte te maken voor het nieuwjaar. Bid dat
Allah dat Hij onze vorige tekortkomingen vergeeft en dat wij in het komende jaar veel mogen
moeten winnen en niets verliezen en dat wij tot tussen de gelovigen gerekend telt mogen
worden die altijd klaar staan om alles op te offeren voor God’s Zijn genoegen en welbehagen.



Huzur-e-anwar las de volgende passage waarin de Beloofde Messias a.s. zegt:

"Mijn geheel gemeenschap die hier aanwezig, is en alle anderen moeten zeer aandachtig
luisteren naar dit advies. Degenen die deze Djamaat betreden, worden geassocieerd met mij als
volgelingenrs, hierdoor bereiken ze rechtvaardigheid en de hoogste standaarden van
vroomheid, en geen gedachte van onheil of overtreding of losbandigheid mag ooit
vooropkomen. Zij moeten mensen zijn die vijf keer per dag hun gebed verrichtenaanbieden,
zich onthouden van valsheid, niemand kwetsen met hun tong, nooit genieten van kwade daden
en zelfs het gedachte van onheil, agressie of verstoring mogen et in hun gedachten niet
opkomen. Dus zij moeten alle soorten criminele daden en niet ongerechtvaardigde woorden
en daden schuwen. En zij zullen mensen van God worden met zuivere harten en er zal in hen
geen enkel giftige element meer overblijven. Hun principe zal sympathie voor de mensheid
worden en zij zullen God vrezen... God wenst dat jullie een gemeenschap worden die een
voorbeeld van rechtvaardgheid steltzet voor alle mensen. Wees er snel bij om degene uit uw
midden te verwijderen die tweedracht zaaient. Wordt waakzaam en zuiver van hart en gij zult
erkend worden door middel van uw vijfmaalse keer biddengebeden en morele superioriteit...
De waarheid is dat wanneer een veld gezaaid en bewerkt gecultiveerd wordt met hard werk,
groeit er ook onkruid die uitgetrokken en verbrand moet worden. Dit is de wet van de natuur
en onze Djamaat is hier niet vreemd voor. Ik weet dat de mensen die onze Djamaat waarlijks
hebben betreden zulke harten hebben dat ze van natuur afkerig zijn tegenover het kwaad en
rechtvaardigheid liefhebben. En ik ben hoopvol dat hun levens een uitstekende voorbeeld
zullen zijn voor anderen. "

Op het einde van zijn preek zei Huzur-e-anwar : Moge Allah ons in staat stellen om te levens
volgens deze leerstellingenringen en onze belofte om van de eed te vervullen. Moge we onze
levens besteden in de zoektocht edt worden op het zoeken naar Zijn genoegen. Moge wij onze
levens aanpassen aan de wensen van de Beloofde Messias a.s. en een rechtvaardige voorbeeld
zetten voor anderen.

Moge Allah onze tekortkomingen over het hoofd zien en ons zegenen met Zijn gulheid. Moge
Allah ons het succes geventonen dat voor de Djamaat van de Beloofde Messias a.s. bedoeld is.
Moge het nieuwjaar een voorbode van grote zegeningen zijn en moge de vijand gefrustreerd
zijn in zijn steeds toenemende vijandigheid ontwerpen ten opzichte van egen de Djamaat. Wat
de Pakistani Ahmadi's betreft die tristig zijn omdat ze dit jaar niet konden reizen voor Jalsa
Salana Qadiaan dit jaar, moge Allah hun wens vervullen. Moge Allah Ahmadi's in Algerije helpen
die moeilijkheden meemaken. Moge Allah een middel voorzien om de vrijlating van al degenen
die in de gevangenis hin vrijheid terug te gevenzijn. Als de vijand in vijandigheidagressie groeit
passen wij onze levens aan in overeenstemming met de wil van God's wens en focussen op
gebed. Moge Allah ons hiervoor in staat stellen. Amin.



