
Samenvatting NL Vrijdagspreek 8 juli 2016 
 
H1: Advies voor de opvoeding en het onderricht van leden van de Jamaat met oog 
op de wijze uitspraken van Hazrat Musleh Maoud r.a. 
 
H2: De Murabbiyaan (missionarissen) moeten streven naar het behalen van een 
vergevorderd educatief en spiritueel niveau om het aanzien dat zij genieten op peil 
te houden. 
 
H3: Elke actie die we ondernemen, zelfs op sportief of recreationeel vlak, moet 
aantonen dat we de waardigheid van de Jamaat niet laten aantasten of beïnvloeden 
en dat we deze waardigheid zullen veilig stellen. 
 
H4: Samenvatting van de Vrijdagpreek van Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis 
op 8 juli 2016 te Baitul Fatooh in Londen. 
 
Hazrat Khalifatul Maseeh Al-Khamis gaf de Vrijdagpreek op 8 juli 2016 vanuit 
Baitul Fatooh in Londen, en deze werd op MTA live uitgezonden in meerdere 
talen. Huzur-e-Anwar sprak over Hazrat Musleh Maoud r.a. en het onderwerp 
'Dawat ilallah' (oproep tot Allah). Hazrat Musleh Maoud r.a. zegt in ‘Boodschap 
aan Qadian’ (Qadian ke Naam Paighaam) dat Allah beloofd heeft om de 
uitnodiging en naam van de Beloofde Messias a.s.te verspreiden naar alle uithoeken 
van de wereld. Allah vervult deze taak volgens ZIJN belofte en zal dit blijven 
voortzetten. Tegelijkertijd echter vestigt de Beloofde Messias a.s.a.s. de aandacht 
van de leden van de Jamaat op 'Dawat ilallah' en zegt “verkrijg kennis uit mijn 
boeken en verricht Dawat ilallah”. Huzur-e-Anwar deelde het stuk van de 
boodschap van Hazrat Musleh Maoud r.a. dat betrekking had tot Dawat illallah, 
waarin, ondanks het kleine en schamele aantal Ahmadis die achter bleven in 
Qadian na de partitie, hij hun aandacht vestigde op deze belangrijke 
verantwoordelijkheid en de 'Derwaishes' (oudere mannen die achter bleven in 
Qadian) aanmoedigde. Hij zegt dat wanneer de Beloofde Messias a.s. begon met 
het uitvoeren van het werk dat God hem had opgedragen, er slechts drie Ahmadis 
in Qadian waren, en geen enkele Ahmadi Jamaat buiten Qadian bestond. Nu zijn er 
echter ontmoetings centra van de Jamaat in twintig verschillende plaatsen en verder 
nog in Hindustan. Het is jullie taak om deze Jamaats wakker te schudden en 
daarnaast ook de nieuwe bekeerlingen te begeleiden als mede Dawat ilallah. Indien 
hen schade wordt berokkend door hun tegenstanders, dienen jullie hen de hand te 
reiken om hen kracht en geruststelling te schenken. 
 



Huzur-e-Anwar zei dat men de boeken van de Beloofde Messias a.s. dient te 
bestuderen, begrijpen en er voordrachten en lezingen over moet voorbereiden. 
Hazrat Musleh Maoud r.a. zei dat sprekers moeten voorzien worden van degelijk 
voorbereide voordrachten die zij kunnen voordragen wanneer zij naar andere 
oorden reizen. Daarom is dit principe van groot belang voor de Murabbiyaan en 
ook voor Daa'iyan ilallah (oproepers tot God). Huzur-e-Anwar zei dat mensen in het 
verleden Dawat ilallah verkozen boven kantoorwerk. Hij zei dat tegenwoordig 
sommigen aandrongen om een functie te vervullen in de Markaz (centraal kantoor). 
Murabbiyaan (missionarissen) moeten streven naar het behalen van een 
vergevorderd educatief en spiritueel niveau om het aanzien dat zij genieten op peil 
te houden, zodat niemand geruchten over hen durft verspreiden. Op sommige 
plaatsen verdraaien de administratieve functionarissen de woorden van de 
Murabbiyaan. Wanneer een Murabbi hen probeert te verbeteren, beginnen zij 
kwaad te spreken over hem. 
 
Huzur-e-Anwar zei dat Hazrat Musleh Maoud r.a., wanneer deze sprak over het 
geheim van het aanvaarden van en de aanleg voor het gebed, zei dat de Beloofde 
Messias a.s. afdaalde om ons spektakels te tonen en dat zijn doel was om mensen te 
scheppen door wiens gebeden Allah grote revoluties teweegbracht in de wereld. de 
Beloofde Messias a.s. zegt dat een gebed in staat is om te bereiken wat de hele 
wereld samen niet kan. Huzur-e-Anwar gaf een gedetailleerd antwoord op een 
opmerking over Hazrat Musleh Maoud r.a. met betrekking tot het aanvaarden van 
gebeden en het tonen van tekens. Hij haalde een paar voorvallen en voorbeelden 
aan die werden vermeld door Hazrat Musleh Maoud r.a. Deze gaf het voorbeeld 
van een kromgebogen vrouw. Hij zei dat sommige geesten afgunstig zijn. Zij zijn 
niet bezorgd over het verdwijnen van hun eigen leed, maar in plaats daarvan willen 
zij ook anderen zien lijden. Daarom moet men ook bidden om zich te behoeden 
voor dergelijke afgunstige personen. Daarna haalde hij een voorbeeld aan van een 
blinde persoon en zei dat de wereld de dood vreest, maar dat wanneer het een 
Momin (gelovige) wil doden, zegt hij dat hij gestorven was op de dag dat hij het 
ware religie (geloof) aanvaard had. Vervolgens gaf hij het voorbeeld van een 
vrekkige vrouw en zei dat er sommige rijke personen zijn die vrekkig zijn enzich 
profileren als zijnde verantwoordelijk voor de totale collecte van de Jamaat. En 
wanneer zij zich niet profileren ze dit nog steeds verkondigen. Hij zei dat, eens men 
begon te grappen, sommige ongepaste zaken werden uitgesprokenen dat de traditie 
van de Jamaat niet in achting werd genomen, waarop Hazrat Musleh Maoud r.a. zei 
dat lachen en grappen niet verboden was, maar dat het geenszins een vorm van 
degradatie voor eender wie mag bevatten, en dat wanneer iets per vergissing wordt 
uitgesproken, men Astaghfar (smeken om vergiffenis) moet doen. Hij zei, geef 
Allah de voornaamheid die Hij waardig is en laat plezier en gelach over aan plezier 



en gelach. En ga niet zover in grappen tot wanneer de Jamaat erdoor belasterd 
wordt. Het is dus te allen tijde aangewezen om voorzichtig om te springen met 
dergelijke zaken. Daarom moeten al onze acties aantonen dat wij de waardigheid 
van de Jamaat niet in het gedrang laten komen en dat wij ervoor zullen zorgen dat 
deze waardigheid in acht wordt genomen, ongeacht of deze acties voortkomen uit 
sport, recreatie of poëtische bijeenkomsten(Mushaaira). 
 

 

 


