
De geloofs-inspirerende  evenementen 
van de rechtvaardige volgers van Hazrat 
Masih –e- Maoud (as), de Beloofde 
Messias. 
Elke ahmadi zou aandacht moeten besteden aan het gebed. 

Het is van menselijke aard dat mensen tot iemand willen behoren en het 
beste manier daartoe is om tot Allah te behoren. 
 

Hazrat Khalifatul Masih de vijfde gaf de vrijdagpreek op 07/08/2015 in Baitul Futuh te 
London die in vele talen op MTA werd uitgezonden. Huzur –e-anwar zei dat wanneer 
we verhalen over de opvolgers van Hazrat Masih-e-Maoud lezen, zien we een heel 
hoge niveau van rechtvaardigheid en waarheid. het verlangen om hun leven en 
bezit op te offeren en hun liefde voor Hazrat Masih-e-Maoud. Elke van hen had een 
verschillend manier en de mensen die hen kenden, konden van hun leren. Hazrat 
Musleh-e-Maoud (ra), die zelf een metgezel was van de Beloofde Messias (as) kende 
de andere metgezellen ook. Wanneer Hazrat Musleh-e-Maoud (ra) over de 
metgezellen van Hazrat Masih-e-Maoud  sprak, maakte dit een diepe indruk op het 
hart. Daarna had hazoor het over de verschillende gebeurtenissen die door Hazrat 
Musleh-e-Maoud (ra) aan de opvolgers van de Beloofde Messias (as)werd 
overgegeven en de liefde die ze voor hem hadden. Onder andere het verhaal van 
Maulvi Burhanudin sahib toen hij bai’at deed. Huzur legde uit dat het niet waar is dat 
de niveau van “Mursulin” en “Aulya” hetzelfde is als een normaal persoon. Hazrat 
Masih-e-Maoud (ra)zei dat het bestaan van de Ambiya vergelijkbaar is met regen. 
Het is van een heel hoge  niveau en een verzameling van goedheid. Dus als je denkt 
dat hun bestaan vergelijkbaar is met het bestaan van een normaal persoon dan is 
jouw gedachte onrecht. Houden van Ambiya en Aulya doet je geestelijkheid 
verhogen. Het is alsof een land vol met groen. Dus het is essentieel om deze  
openbaring te krijgen om  je spiritualiteit te verfrissen.  Dan vertelde Huzur -e-anwar 
over de finaciële opoffering van Saith Abdul Rehmaan sahib. Huzur vertelde dat 
sommige mensen dinsdag zogegzegd een ongelukkige dag is. Huzur zei dat Allah 
almachtige ons de goede eigenschappen van alle dagen uitlegt. Hierna sprak 
Huzur-e-anwar over de nederigheid van Hafiz Mohammad Sahib en zei dat een 
rechtvaardige mens ook goed moet denken over zichzelf. 

Huzur-e-anwar verklaarde dat God het dragen van  kleren een bron van eer vindt, 
maar in Europa zie je alleen maar nuditeit en de gemeenschap beschouwt het als 
mode. Hazrat Musleh-e-Maoud (ra) zegt dat een kunstenaar in Europa een zeer 
geldige argument heeft gegeven met betrekking tot nuditeit die zelfs redelijk lijkt. Op 



gelijke manier zijn mannen ook begonnen om zich op vreemde manieren te kleden 
die hun ergste kant naar voren brengt waardoor hun waardigheid vermindert en in 
tegenstelling hun lelijke karakter naar voren brengt. Dit is het reden dat de  
gemeenschap uit elkaar valt. Onzedelijkheid blijft groeien. Huzur zegt dat wij moeten 
onthouden dat nuditeit niet echt een teken van schoonheid is. Allah almachtige 
heeft ons verboden om zich te kleden om sommige van onze slechte gewoonten te 
verbergen en om waardigheid te bereiken. Maar de mens distantieert zich nog meer 
hiervan.  

Huzur-e-anwar zegt dat het van menselijke aard is dat de mens niet alleen kan 
wonen en altijd een band zoekt met een andere. Hazrat Masih-e-Maoud (as) zegt 
dat het een feit is dat als wij volledig in God geloven en Hem ook bereiken, kunnen 
men dan zeggen dat zij niemand anders nodig hebben. Het is van menselijke aard 
dat hij zich aan een andere geeft of iemand anders met zichzelf verbindt; Dus het 
beste manier is om zichzelf met God te verbinden en daarvoor ook proberen. Hazrat 
Musleh-e-Maoud (ra) gaf een voorbeeld van liefde en nabijheid tot God en zei dat 
een persoon die Mohammad Yaar heette een zeer diepe liefde voelde voor de 
Beloofde Messias (as)en zei dat wanneer hij in een bijeenkomst van Hazrat Masih-e-
Maoud zou zijn en hij de Beloofde Messias zijn hand zou zien bewegen, zou hij 
denken dat het leek alsof Hazrat Masih-e-Maoud (as)hem tot zich aan het roepen 
was en hij naast hem zou gaan zitten. Huzur-e-anwar zei dat ook al verklaren wij om 
liefde te voelen voor God wij geen aandacht besteden aan salaat. En wij bidden 
salaat-ul-djumma ook niet regelmatig. Dus elke ahmadi zou er aandacht aan 
moeten besteden en naar salaat zoals een geliefde zou moeten toelopen. Wij 
moeten proberen om onze moskeën vol met aanbidders te houden. Moge Allah ons 
in staat stellen om volledig aandacht te besteden aan onze gebed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


