
Vertaling van de vrijdagpreek gegeven door Hazrat Khalifatul Massih de vijfde op 10 juli 
2015 in Baitul Futuh te Morden, London. 

Met de genade van Allah gaan we vandaag doorheen de 22ste dag van het vasten en we zijn 
in het derde ashra (tien dagen) van de Ramadan. Volgens een uitspraak van de Heilige 
Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) hebben we tijdens de Ramadan tien 
dagen van Gods genade en vervolgens tien dagen van Gods vergeving en nu gaan we door 
tien dagen van de verlossing van het vuur van de hel. Deze dagen van de Ramadan zijn, 
zonder twijfel, een bron van genade, vergeving en verlossing van het vuur van de hel, maar 
hebben we echt hun weldadigheid verdiend? Hun weldadigheid kan niet worden vergaard 
zonder inachtneming van de geboden van God en Zijn Profeet (vrede en zegeningen van 
Allah zij met hem). Weldadigheid van deze dagen heeft zijn vereisten die we nodig hebben 
om uit te kijken voor God's welbehagen en het bereiken van Zijn genade. 

Gods barmhartigheid is van twee soorten. Een die hij uitdeelt als een gunst en waarvoor de 
mens geen poging moet maken. De mensheid maakt in het algemeen gebruik van deze 
genade. De tweede soort genade is gerelateerd aan de ware gelovigen die barmhartig zijn. 
Barmhartigheid is voorwaardelijk aan goede daden zoals vermeld dat de genade van Allah 
nabij is aan degenen die goed doen. Mohsin is iemand die goed is voor anderen, die zich aan 
de gerechtigheid houdt, kennis heeft en voldoet aan Gods werk met alle vereisten. Het is 
inderdaad Gods bijzondere genade die Hij accepteert via onze gebeden. Gods genade is 
bestemd voor de mohsin die een rechtschapen leven doorbrengt en die goed is voor 
anderen en voldoet aan hun rechten. De mens komt in de categorie van een mohsin door 
het doen van goede daden. Dit vereist dat iemands praktijken van heel hoge standaard zijn. 
Een mohsin probeert tijdens de Ramadan zich te veranderen in een betere persoon. We 
moeten zoeken naar de vergiffenis van Allah zodat deze altijd bij ons blijft. 

Echter is Satan altijd bezig om mensen op een dwaalspoor te leiden. Als we eenmaal Gods 
genade hebben bereikt dan hebben we nog hulp nodig om hieraan vast te houden. De 
Heilige Profeet heeft gezegd dat de tweede ashra (tien dagen) van vergiffenis zijn. Een 
mohsin is degene die de bevel van Allah volgt en gebeden verricht en steeds istagfhar zegt 
(op zoek naar vergeving van God). De Beloofde Messias (vrede zij met hem) verklaarde: "De 
ware betekenis van Istighfar is God te smeken dat er geen menselijke zwakheid moet 
worden gemanifesteerd en dat God de natuur zou kunnen ondersteunen met Zijn kracht en 
ons in de kring van zijn hulp en bescherming kan omsluiten. De Heilige Profeet (vrede zij met 
hem) trok onze aandacht dat als Ramadan komt dan moeten we op een duurzame manier 
Zijn vergeving zoeken we steeds Istighfar uitvoeren om in Gods genade te komen. Moge de 
meerderheid van ons met deze gedachten de vergiffenis van Allah zoeken en zo door de 
tweede ashra heenkomen.  

De Heilige Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) vertelde ons dat de laatste 
tien dagen van de Ramadan van verlossing van het vuur van de hel zijn. Als wij ons oprecht 
bekeren en zoeken naar Goddelijke vergeving en proberen stevig te blijven op deugden, 



aanbidding tijdens de ramadan, de nakoming van de rechten en de voortdurende praktijk 
van berouw en Istighfar dan zullen permanent de deuren naar de hel sluiten voor ons. De 
Heilige Profeet verteld dat we op deze wereld van de hel kunnen ontsnappen en toevlucht 
kunnen zoeken in het paradijs. We zijn zelf verantwoordelijk door ons gedrag naar welke 
kant we zullen opgaan. 

Om Gods welbehagen te bereiken en om zijn geloof te beveiligen, is er een ander aspect van 
de laatste tien dagen van de Ramadan, waarover de Heilige Profeet (vrede en zegeningen 
van Allah zij met hem) ons de blijde tijding gaf en dat is Lailatul Qadr (De Nacht van decreet). 
Als er onvolkomenheden in de vroege dagen van de Ramadan waren dan moeten we 
inspanningen leveren, in deze laatste dagen om deze tekortkomingen goed te maken. Al 
degenen die al biddend door de nacht van Lailatul Qadar doorgaan, zij zullen zeker de 
vergiffenis van Allah ontvangen. Een gelovige moet altijd in gedachten houden om God te 
gehoorzamen. Men zegt dat de tijd van de profeet ook een tijd van Lailatur Qadr was. Maar 
iedereen heeft zijn persoonlijke Lailatur Qadr en deze is wanneer je volledig bent gezuiverd 
van alle vuiligheid van de wereld en standvastig bent in je geloof. Moge Allah aan ons de 
Lailatul Qadr schenken en onze gebeden verhoren. Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


